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Datum: ____/____/______  Online advies nr. 370 
 

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:   

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Zorg dat je niemand schaadt 

“Je mag veel verlangen  in het  leven. Je mag bijvoorbeeld verlangen naar 

rijkdom  of  naar  gezondheid,  naar  kennis,  naar  vriendschap  of wat  dan 

ook… je mag daar naar verlangen. Je mag verlangen om de beste te zijn in 

iets.  Je mag  verlangen  om  je  uiterste  best  te  leren  doen  in  bepaalde 

factoren in je leven en in bepaalde zoektochten.  

Je moet dus  jezelf ook daarin tot uitdrukking durven brengen en  je mag 

daar ook voor uitkomen, maar  je moet zien dat  je dus werkelijk op een 

manier vooruitgaat dat je niemand schaadt.  

Daar moet je echt op bedacht zijn. Want dat is wat jou tegenhoudt in de 

vooruitgang. Als  je  schade  toebrengt  aan  iemand  zal  je daarna de weg 

niet vinden. Want dan  is het alsof  je vooruit wil en tegelijk voor  je eigen 

voeten een hele grote berg opgooit waar  je maar met veel moeite over 

geraakt.  Iedere keer dat  je  iemand schade  toebrengt, verstrooi  je  jezelf, 

maak je een omweg, vind je niet wat je zou kunnen vinden in je leven.” 

 

 

Meester Morya 

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 7: De grote ontdekkingsreis” 

 (uit hoofdstuk 17: ‘Samenwerken in dienstbaarheid’) © Mayil.com 
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